Treur niet meer als de slaap mij overmant,
want glimlachend geef ik mij over.
Drink deze kelk maar niet tot de droesem,
want straks, als het lente zal zijn,
zie je mijn glimlach in de bloesem.

Dankbare herinnering aan
Geertruy VAN DER CRUYSSEN

Echtgenote van Roger KINSCHOTS
31juli 1921 - 26 augustus 1993

Het is een wonderbaar iets, een moeder.
Anderen mogen je liefhebben.
Jouw moeder alleen begrijpt je.

Ze werkt voor je, zorgt voor je, bemint je,
vergeeft je alles wat je doet.
Ze bidt voor je

en de enige pijn die ze je ooit doet,
is sterven en je verlaten.

De families Van der Cruyssen, Van Havermaet,
Group, De Kock en De Smedt danken u voor
uw aanwezigheid en medeleven.

Wase Begrafenissen Sint-Niklaas - Beveren - Sint-Gillis







