In de diepte van uw verwach-
tingen en uw verlangens, ligt
uw zwijgende kennis van het
hiernamaals.

En als zaden dromend onder
de sneeuw, droomt uw hart
van de lente.

Verlaat u op deze dromen
want daarin gaat de poort
naar de eeuwigheid schuil.

Kahlil Gibran

VROOM AANDENKEN AAN

JEROME
VAN DER CRUYSSEN

echtgenoot van
JULIA DE SUTTER

Geboren te Dikkele op 31 maart 1908

en overleden in het St.-Elisabeth Ziekenhuis
te Zottegem op 10 april 1984.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten

der zieken.

Hij vond zijn levensvolheid in bezorgdheid,
om zijn vrouw, zijn kinderen, verwanten,
vrienden.

Hij vond zijn vreugde in eenvoudige mooie
dingen.

Hij vond berusting in de dood, door zijn
stille Godsvertrouwen.

Mevrouw Julia De Sutter

De Heer en Mevrouw

Prosper Van der Cruyssen-Hendrickx
en kinderen Johan en Nadia

danken U.

Uitg. De Brauwer-De Mulder, Oosterzele




