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Wij bewaren in ons hart
een warm aandenken

aan de heer

FLORIS VAN DER DONCKT
NIJVERAAR
echtgenoot van mevrouw
Marie-Thérese Van Melckebeke

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 10 november 1929
en rustig overleden te Gent op 14 april 1987,
gesterkt door het Sakrament van de zieken

Mevrouw Floris Van Der Donckt,

Anne, Veerle en Jan,

De families Van Der Donckt- Coppens
Van Melckebeke -Kentane

DANK VOOR UW MEDEVOELEN.

Heel stil ben je in deze paastijd van ons heengegaan.
Moedig en met veel wilskracht doorstond je je ziekte.
Mama en je kinderen steunden je de laatste maan-
den sterk. Ze gaven je moed en omringden je met
de beste zorgen dag en nacht. Je was dankbaar en
je waardeerde dat wij je met zeer veel liefde om-
ringden.

Je was een goed en gevoelig mens, gemoedelijk en
vriendelijk voor iedereen die met je in aanraking
kwam.

Je handen waren van goud die alles konden in je
talrijke hobby's die een belangrijk stuk van je leven
waren. Je ging er met hart en ziel in op. We zullen
je nooit vergeten.

Lieve echtgenote en kinderen: wij weten alles van
elkaar. Naar menselijk oordeel zijn wij te vroeg hier
gescheiden, maar het leven was toch zo goed. Laat
ons dan dankbaar zijn en hoopvol verwachten wat
God voor ons heeft voorbereid.

Beste familieleden en vrienden, dank voor uw vriend-
schap en voor de vele goede uren die we samen
mochten doorbrengen. De liefde vergaat nooit.
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