t
Bid voor de zielerust van

DE HEER
MARCEL VANDERDONCKT

echtgenoot van Mevrouw
PALMYRE VAN NIEUWENHUYZE

geboren te Ronse, de 30 april 1901 en na een

leven van dienstbaarheid, vreugde en smart er

godvruchtig overleden, de 14 februari 1970, schoon

voorbereid door de HH. Sakramenten der zieken,
de H. Eucharistie en de Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder 1940-45.

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven

voor God onze Heer.

Aan Hem behoren wij toe.

Inderdaad, moest de mens enkel voor zichzelf
leven dan zou onze dierbare alle redenen gehad
hebben om zovele jaren van ziekte en lijden te
aanzien als een loutere bron van verbittering, van
ontmoediging en opstandigheid. Doch hij wist, hij
geloofde erin, dat wij niet leven voor onszelf
maar wel voor God, en voor de anderen; dat in
Christus lijden en dood elk menselijk lijden dat
liefdevol gedragen wordt, integendeel bron wordt
van liefde en leven, van vernieuwing en opstanding.
Dat is de kracht geweest die hem in staat stelde
met geduld en hoop =zijn pijnen en smarten te
dragen als een offer van liefde dat aangenaam was
aan God en vruchtbaar voor de zijnen. Dat geloof
en meteen ook de schone bekommernis, de gene-
genheid, de dienstbaarheid die hij mocht onder-
vinden in de onvermoeibare toewijding van zijn
vrouw, in de bezorgdheid van kinderen en klein-
kinderen, familie en vrienden.

ledere communie was voor hem een bron van

sterkende troost want door deze communie wist hij
zich verbonden met het eucharistisch offer van de
Heer en van de Kerk.

Wij geloven dan ook dat hij die gevoed is geweest
door het lichaam van de Heer, het brood dat
levend maakt, nu ook deel mag hebben aan Zijn
leven voor eeuwigheid, zoals Christus het zelf
bevestigd heeft. Daarom kunnen wij nu ook, in
deze beproeving, bij dit afscheid, God onze Vader
danken omdat wij onze dierbare hebben mogen
kennen met zijn zachtheid en vriendschap, zijn
wijsheid en degelijkheid ; omdat hij ons door zijn
voorbeeld heeft geleerd geduldig te zijn en eerlijk
en rechtschapen, standvastig en plichtsgetrouw
door het leven te gaan.

Dierbare echtgenote, dank voor uw volle toewij-
ding ; in onze kinderen en in de Heer vindt gij ook
volle troost. Goede kinderen en lieve kleinkinderen,
dank omdat gij zoveel vreugde in mijn leven
bracht. Beste familieleden en vrienden, dank voor
uw vriendschap. Wil mij nu allen in uw gelovig
gebed gedenken.

O.L.Vr. van Wittentak, bid voor hem.

Mevrouw Marcel VANDERDONCKT, geboren Pal-
myre VAN NIEUWENHUYZE,

Heer en Mevrouw Firmin en Ghislaine DETAND-
VANDERDONCKT,

Jonge juffer Marijke DETAND,

Jonge juffer Marleen DETAND,

Jonge Heer Jan DETAND,

De families VANDERDONCKT-TRONCQUO en VAN
NIEUWENHUYZE-SCHOORENS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming en gebeden.




