«Op U mijn God, betrouw ik,
Gij zult mij niet beschamen ».

SR
VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

Maria, Irma VAN DER DONCKT
weduwe van de Heer Arthur D'HAENENS,

geboren te Elst op 29 oktober 1887 en
godvruchtiy overleden te Brakel-Zegelsem

op 28 juni 1985, voorzien van de HH. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

« 'k Gelove dat gij, moeder, moe gewrocht en
moe geleden, eindelijk los gerocht van 's we-
relds dienstbaarheden », zo dichtte Gezelle.
Ze is van ons heengegaan zoals ze geleefd
heeft, in alle eenvoud en stilte, met een
glimlach op haar gelaat. Ze heeft een geze-
gende ouderdom gehad, zonder veel lijden, om-
ringd door haar geliefden.

De lasten van het leven heeft ze ook gedra-
gen, hoe gelukkig was ze toen ze enkele da-
gen geleden O.-L.-Heer mocht ontvangen. Hoe
schoon en eenvoudig wist ze mee te bidden.
Haar diep-kristelijk geloof deed haar verlan-
gend uitzien naar de eeuwige ontmoeting met
God.

Nu uw roerloze handen gevouwen liggen rond
een kruis staat uw lieve beeld nog klaarder
voor de geest.

Al die vele jaren hebt gij ons bemind, voor
ons gewerkt, gezorgd en gebeden. Uw leven

kunnen we samenvatten in drie woorden : be-
minnen, werken en bidden. Die zorg, die goed-
heid zal in onze herinnering voortleven, maar
bovenal zal in ons hart onuitwisbaar uw beeld
geprent staan van uw geloof.

Moeder, rust in vrede, wij zullen trachten de-
zelfde weg te gaan.

Beste Leona, Jozef en Luc, bij U heb ik een
mooie oude dag gekend, dank zij uw liefde,
uw zorg, niets was U teveel. Dag en nacht
waart ge aan mijn zijde. Wat moet het een
opbeurende vertroosting zijn voor ouders die
oud worden onophoudend zoveel daadwerkelijke
liefde van kinderen te ondervinden.

Wij, uw kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen zullen ons best doen om uw verwach-
tingen over ons en die van onze vereerde
vader, die ons is voorgegaan niet teleur te
stellen.

We vergeten U niet in ons gebed. Aan allen
die mij gekend hebben zeg ik vaarwel en tot
een blij weerzien in de hemel.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons.

Uw vriendschap, meeleven en meebidden zijn
voor ons een ware steun. Wij danken U erom
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