Het leven is ons gegeven om God te zoeken, de dood
om Hem te vinden, de eeuwigheid om hem te bezitten.

t BID VOOR DE ZIEL t

van Mevrouw

Maria Leona Van Der Donckt
echigenote van Mijnheer Jozef Capiau

geboren te Zegelsem de 9 september 1901 en er god-
vruchtig overleden de 7 augustus 1966, gesterkt door
de H. Sacramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis. »

Het stichtend afsterven van de duurbare overledene

brengtdiepe rouw in het hart van haar geliefde echtgenoot
en van haar duurbare familie. Gedurende lange weken
werd zij gefolterd door een ziekte die nooit tekens vertoon-
de van ernstige beterschap noch van hoop. Niette-
genstaandehaar vurig verlangen naar genezing terwille
van haar man en van haar familie, aan wie zij zo vurig was
verkleefd, heeft zij toch alles met christelijke edelmoedig-
heid aanvaard en met volle onderwerping gedragen. De
liefde, de toewijding en de goedheid van haar bezorgde
man en haar verplegende zusters hebben ongetwijfeld veel
vertroosting gebracht in haar lijden ; en in haar levendig
geloof heeft zij de kracht geput om de lijdenskelk tot de
bodem toe te drinken.

Voorbeeldig was haar lijden, stichtend vooral haar af-
sterven. In aanwezigheid van al haar duurbaren ontving
zij met geloof en godsyrucht de heilige sacramenten die,
samen met het gebed, haar de kracht gaven om de dood in
de ogen te kijken.,. dan vroeg zij zelf om de gebeden van
de stervenden te willen bidden en van toen af voelde zij
zich bereid om allen en alles te verlaten, de eeuwigheid in
te gaan en haar Verlosser te gemoet te treden, Nog enkele
uren moest zij haar pijnlijk lijden doorstaan, maar het was
met volle overgave dat zij haar gelouterde ziel aan haar
Schepper terugschonk.« Vader, niet mijn wil, maar Uw
Wil geschiede ». i

. Duurbare echtgenoot. geliefde zusters, broeder en fami-
lie, gij hebt mij altijd, maar vooral tijdens mijn ziekte, zo-
veel genegenheid betoond. God lone er u om, hieren in het
ander leven. Toont mij nog verder uw liefde door voor mij
te bidden. . ;

H. Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.
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en danken U van harte.
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