Door de neevlen van den avond

pint de horen van de maan.

'k Wacht hier op een lege baan

om met U, stil in Uw schaduw

mee naar Emmalis te gaan. (F. Timmermans)

GEDENK VROOM IN UW GEBEDEN
Mevrouw

Marie-Jeanne Van Der Donckt

echtgenote van de Heer
Richard SCHOLLAERT.

Zij werd geboren te Aalst op 29 maart 1959
en na een langdurige ziekte ontslapen te
Aalst in het Sint-Elisabethziekenhuis

op 24 februari 1989,

gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Ik voel nog in mijn hand

het laatste drukken van uw handen.

Daarin lag nog het volle leven

maar daarin lag ook reeds de dood.
Marie-Jeanne, lieve vrouw, mama, dochter,
zus, en kleinkind, wij wisten dat er harde
levensdagen op komst waren, maar dat ze
ons zo vlug zouden bereiken, dat niet... ze
hebben ons overvallen als een storm.

De hoop die wij koesterden, heeft niet mo-
gen zijn. Jij bent opeens bevrijd van alle
angst en pijn. Wij zullen steeds je levens-
optimisme in ons hart dragen en in zoveel

dankbare herinneringen je blije levenszin
bewaren. 't Is pijnlijk van U afscheid te
moeten nemen, menselijk bijna ondraaglijk.
Moge ons geloof in God, onze Vader, onze
houvast =zijn. Aan Hem vertrouwen wij U
toe en bidden :

Heer, onze God,

De naam van Marie-Jeanne staat geschreven
in de palm van uw hand. Zij wil zoals de
Emmaiiszangers, stil in Uw schaduw, met
U meegaan. Neem haar bij de hand, ver-
geef haar menselijke zwakheden, leid haar
binnen in Uw Vaderhuis waar alle mense-
lijke angsten in vreugde worden omgezet.
Dank en blijvend dank, mijn lieve echtge-
noot, mijn schattebol Jantje, mijn goede
ouders en grootmoeders, voor zoveel, voor
alles wat jullie mij hebben gegeven: uw
oprechte en trouwe liefde, uw buitenge-
wone zorgen en bekommernis. Eén ding
vraag ik : blijft eensgezind voor mekaar
zorgen. Richard, zorg bijzonder goed voor
ons Jantje.

Dank aan mijn collega’s en zusters van
het Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Aalst voor
de goede zorgen.

De families
VAN DER DONCKT, SCHOLLAERT,
ERAUW, DE VROE,
danken U.
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