"Ik ben de verrijzenis en het leven.

Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof aan Mij,

zal in eeuwigheid niet sterven.”

+

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Martha Pelagia VAN DER DONCK

echtgenote van de Heer

Frans Jozef BRADT

geboren te Eke op 9 september 1915 en godvruchtig
overleden in de kliniek Maria-Middelares te Gent
op 19 april 1994, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden en
verschillende godvruchtige genootschappen.

Moedje, meme, zo werd je graag aangesproken door
uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Ze waren voor jou een eindeloze bron van vreugde, je
kreeg en gaf graag een dikke knuffel. Elkeen vond bij
jou een luisterend oor en goede raad, je klonk steeds
jong van hart.

Je kommer om pepe, die je liefdevol in zijn handicap
hebt bijgestaan, en om de kinderen, was oneindig.

In al je doen en laten was je diep geloof voelbaar.
Het deed deugd te zien hoe je genoot van de natuur,
die je zag als Gods schepping. Elk familietuintje

kreeg jouw bijzondere aandacht, een ontluikend bloe-
metje was voldoende voor een glimlach en woorden
van bewondering.

Dit alles maakte van jou een eenvoudige, sterke en
levenslustige moeder, tot ziekte je krachten aan-
tastte.

Het afscheid valt ons zeer zwaar, maar dankbaarheid
om de vele goede voorbeelden die je ons je hele leven
lang voorgehouden hebt, vervult ons hart.

Onze Lieve Heer, meme vernoemde Je zo vaak, laat
haarin Uw liefde verder leven. Amen.

De namissen zullen plaats hebben
op Pinksterenmaandag 23 mei 1994 om 9 uur en
op zaterdag 4 juni 1994 om 8 uur.

Haar echtgenoot;

Haar kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen;

De families VAN DER DONCK, BRADT,
VAN RENTERGHEM, SNOECK;

danken U van ganser harte voor uw medeleven.
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