" Sterven spreckt geen taal,

het is de ogen sluiten

en luisteren...

luisteren naar een ver verhaal.” (M.S)

Dank je

voor de fijne momenten

die we samen mochten beleven
voor je levenslust

in je oude dagen

»E' voor je woorden van steun
en het samen vechten
in moeilijke tijden

de heer voor de lange weg
die je met ons hebt willen gaan
Plerre, Jozef VAN DER DONCKT in eenvoud

en stilte
weduwnaar van mevrouw

Dank je
Anna DE BOCK voor alles wat je voor ons mocht betekenen!
(Frangoise)
Geboren te Sint-Blasius-Boekel op 24 maart 1900
en overleden in het O.L.Vrouw Ziekenhuis
te Geraardsbergen op 10 september 1992. De familic DEGLAS - VANDERDONCKT

] . danken U voor uw medeleven in rouw en gebed.
Gesterkt door de Ziekenzalving.
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