Nu rusten ze, uw vaderhanden,
aan plicht en zorgen steeds toegewijd.
Uw werk overstijgt de aardse landen
en zal reiken tot in eeuwigheid.

1..

Vroom aandenken aan
DE HEER

René, Emiel VAN DER DONCKT

weduwnaar van
Mevr. Clara DE MARTELAERE,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 10 maart
1901 en godvruchtig overleden in het Onze-
Lieve-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde op 28
juni 1979,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Bestuurslid van de Bond van de Gepensio-
neerden.

Bij de vroege dood van zijn geliefde echt-
genote bleef René alleen met de zorg voor
zijn vijf kleine kinderen. Het werd een moei-
lijke tijd. Maar werkzaam als hij was, heeft
hij vele jaren lang nooit verpoosd om de
opvoeding van zijn kroost tot een goed einde
te brengen. Als bekommerde en waakzame
huisvader was niets hem te veel om zijn
kinderen betere levenskansen te bezorgen dan
hij zelf gekend had.

Die jarenlange inspanningen hadden zijn ge-

zondheid geen goed gedaan en zijn hart over-
belast. Met rust en verzorging heeft hij dan
de jaren nog wat kunnen rekken tot de laat-
ste tijd zijn toestand altijd maar meer zorgen
baarde. Manmoedig verdroeg hij pijn en on-
gemakken van zijn lange ziekte.

Moge hij nu de eeuwige Vrede erven en
een welverdiende Rust genieten in het hemels
Vaderhuis.

Beste kinderen en kleinkinderen, bij dit droe-
vige afscheid zeg ik U mijn dank voor uw
grote bekommernis en uw goede zorgen, voor-
al de laatste maanden van mijn ziekte. Blijft
verenigd in een hechte familieband en weder-
zijdse genegenheid. Samen met moeder zal ik
over U waken.

Familie, vrienden en buren, ik blijf U eeu-
wig gedenken en wil U danken voor uw
vrienschap en uw medeleven.

Ook de Zusters en het verplegend perso-
neel van de kliniek, alsook de verpleegsters
van de Bond Moyson bewaar ik dankbaar in
mijn herinnering.

Namis : zondag 29 juli 1979 om 9 u.30

De families VAN DER DONCKT, DE MARTE-
LAERE, DE TEMMERMAN, GEZELS,
danken U voor uw medeleven in hun rouw.

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste - Brakel.




