Vader lief

Schrijd nader naderbij

Ik hoor je lichaam sterven
Droefheid nadert, benaderd mij.

André Van Damme

1.

GEDENK IN UW GEBEDEN
EN BEWAAR IN UW HERINNERING

DE HEER
Sylvain VAN DER DONCKT

Ere-Burgemeester der gemeente Zegelsem.
Echtgenoot van Agnes FAINGNAERT.
Geboren te Zegelsem op 29 november 1910 en

onverwacht overleden te Deftinge op 27 novem-
ber 1988, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Zonder veel omhaal van woorden heeft Sylvain
zijn plicht vervuld. Hij was een iiefdevolle
echtgenoot en een zorgzame vader. In zijn om-
gang met buren en kennissen was hij gemoe-
delijk en eenvoudig. Hij kon tijd maken om t2
spreken en meer nog om te luisteren, het aan-
horen van klein en groot leed.

Hij was destijds burgemeester van zijn geliefd
dorpje. Politiek bedrijven leek daarbij zo on-
gekunsteld. Zijn aktieve inzet, zijn dienstvaar-
digheid en het meeleven met de inwoners zijn
de oudere mensen van Zegelsem bijgebleven.

Terug verdwijnt een stukje Zegelsem, want wie
kende Sylvain, de brouwer, niet? Men ont-
moette hem zowat overal, ook in de kerk. Zijn
wekelijkse Hoogmis was voor hem de uitdruk-
king van zijn geloof in de liefdevolle God.
Daar leerde hij het leven aanvaarden maar ook
de beperkingen inzien. We zijn hem dankbaar
voor zijn stichtend voorbeeld van werklust en
dienstvaardigheid.

Hij hield zielsveel van zijn vrouw, zijn kinde-

ren en kleinkinderen. Het was voor hem een
grote vreugde zich bemind te weten als de
beste echtgenoot, vader en grootvader. Die zon-
dagnamiddag was zijn laatste afscheidsgroet nog
het laatste liefdevolle wuiven naar zijn drie
kleinkinderen : Katia, Tineke en Stefanie. Een
afscheidswoord heeft hij niet meer kunnen zeg-
gen, maar wel weten we wat hij zou gezegd
hebben : « Treur niet, ik ben bij de Heer ».
Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
waar mensen vredelievend samen zijn, daar kun-
nen ze veel dragen, elkaar bemoedigen, het
leven draaglijk en zonnig maken.

Guy, het verzorgen van uw duiven heb ik
graag gedaan.

Het meeleven met ieder, ook met mijn zuster
Madeleine, de zorgen iedere morgen, het was
vanzelfsprekend.

Beste vrouw, we hebben het samen schoon ge-
daan, ik ben gelukkig Sylvain, uw echtgenote,
uw kinderen en kleinkinderen, uw zuster en fa-
milie zijn fier op U. We danken U voor uw
inzet en genegenheid.

Sylvain, dank voor uw verdienstelijk werk te
Zegelsem.

U deed het niet om de glorie en niet uit be-
rekening. U wou enkel uw volk dienen en langs
die weg God dienen.

Dat was het blazoen van zijn leven. Moge hij
nu de welverdiende rust in God genieten.

De families

VAN DER DONCKT, FAINGNAERT,
MANSSENS, DE SMET,

danken U voor uw medeleven
en uw aanwezigheid.

Namis : zondag 8 januari 1989 om 9.30 u.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
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