Tot U blijf ik roepen, o Heer,
mijn nood leg ik open voor TU. Ps 142

+
Uitnodiging tot gebed voor
Clarisse Valerie

VAN DER EECKEN

echtgenote van Florent HUBO

geboren te St.-Lievens-Houtem op 1 juni
1908 en stil ontslapen in de Heer te Roborst
op 26 februari 1989, begeleid door het
gelovig bidden der Xerk.

God, Gij weet wat er in de mens is,

Gij schouwt in het diepste van ieders hart.
Gij kent ons pogen en ons falen.

Daarom zijt Gij een God van groot geduld.
Doe ons geloven dat Gij bij machte zijt
de zonde weg te nemen uit ons hart

en schenk ons uw heilige Geest.

(gebed 3e zondag in de veertigdagen)

Zo eenvoudig en ongekunsteld als ze leefde,
is meeder nu stil van ons weggegaan,

na tachtig jaar van werken en zorgen

in méér dan 55 jaar gezinsleven.

Het belangrijke in dit bestaan

ligt niet in grote gebeurtenissen

maar in de dagelijkse vervulling

van wat het hart zich tot plicht rekent.
Zelf bleef ze instaan voor het gezin

en voor de verzorging van haar man

tot het de laatste maanden niet meer kon.
Hoe moeilijk moet het zijn dit te ervaren
en zelf de ziekte te moeten doorleven.

We kunnen alleen vermoeden hoe zij in stilte
hierbij geleden en wellicht gebeden heeft.

Nu haar lijdensweg ten einde is,
vertrouwen we haar toe aan U, Vader,
die een God zijt van barmhartigheid.

We bidden dat Gij troost moogt zijn

voor vader, en ook voor ons allen,

die haar zo erg zullen missen.

Help ons verder voor elkaar te zorgen

in de geest waarin zij het voor ons deed.

Maria, moeder der Kkristenen, bid voor ons.

Florent HUBO, haar echtgenoot :

Roger FONTEYNE-HUBO Iréne,

Erick HUBO, haar kinderen ;

Anne-Marie FONTEYNE,

Fatrick FONTEYNE, haar kleinkinderen ;

De families VAN DER EECKEN-BAELE
en HUBO-SPRANGERS

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in rouw en gebed.
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