«lk ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.»

(Joa. 11,25)

+

BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

Henri, Joseph VANDER EECKEN

weduwnaar van Mevrouw Victorine GOEBEERT
en van Mevrouw Marie, Eugenie BAERT

geboren te Ronse, de 20 december 1891 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen,
de 10 november 1962, getroost en gesterkt door
de H.H. Sacramenten der zieken.
Oud-Strijder 1914-1918, Vuurkruiser,
Ridder in de Orde van Leopold 11 met Zwaarden,
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
Militair Ereteken van 2de Klasse, Hermnermgsmedaxlle 1914-18
Oorlogskruis met bijkomende Palm, Overwi daille,
Medaille van den 1jzer, Gedenkteken der Zegepraal

Onze dierbare overledene was een levenslus-
tig en moedig, opgeruimd en gulhartig man. Hij
was een trouwe vriend en hulpvaardige gebuur,
een hartelijke echtgenoot en goede vader.

Maandenlang heeft hij geworsteld met een
uiterst pijnlijke ziekte. Alles werd beproefd, niets
hielp. Het was een smartvol lijdensbed, waarrond
't hart brak van radeloze onmacht.

Hoewel hij van ‘t leven en van zijn dierbaren
zoveel hield, heeft hij zo dikwijls gesmeekt dat
O. L. Heer hem zou komen halen.

Eindelijk kwam de dood als een engel van
bevrijding.

Hier kunnen wij alleen wijzen naar O. L. Heer,
die in zijn goddelijke wijsheid en liefde, de ver-
schrikkingen van de kruisdood heeft aanvaard
en ziin allerliefste Moeder liet delen in zijn lij-
den, want: «Wie met Christus lijdt, zal met Hem
verheerlijkt worden. Het lijden van deze wereld
kan niet opwegen tegen de heerlijke beloning
die ons wacht.» (Rom, 8,17-18)

Teerbeminde Kindzren en Kleinzoon, die mij
met Tante zo liefdevol en aanhoudend hebt bij-
gestaan, ik dank u oprecht. |k zal met moeder
voor u nu voortdurend kunnen bidden, opdat de
Heer u steeds zegene en in zijn liefde beware.
Gaat met Hem schoon en edel door ‘t leven.
Bidt alle dagen voor uw moeder en uw vader.

Beminde Familieleden en goede Vrienden, U
hebt mij op deze wereld alle mogelijke troost
geschonken, gedenkt nu mijn ziel in uw gebeden.
Tot weerziens bij O. L. Heer.

Miin Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees miin zaligheid.

Mijnheer en Mevrouw Georges MASTIN-VAN-
DER EECKEN, zijn kinderen ;

Mijnheer Jean MASTIN, zijn kleinzoon ;

De familién VANDER EECKEN, TONNEAU,
BAERT, HANSSENS, GOEBEERT en DUSSART,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.




