Moge hij leven in God en de Heer Jezus Christus.
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Bid voor de ziel van
Mijnheer

Philemon Van Der Geynst

echtgenoot van Mevrouw

Margaretha Van Damme
geboren te Parike, de 15 november 1890,
en er godvruchtig overleden, de 20 februari 1969,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

., Hoe lieflijk zijn Uw woonsteden, Heer:;
mijn ziel verlangt naar Uw huis! " Zo zingt
de Psalmist.

Ook wij kristenen, moeten met een grote
geest van geloof, met beproefde deugd, klaar
staan voor de beslissende uiting van Gods
H. Wil. Bevrijd van angst voor de dood,
moeten wij denken aan de onsterfelijkheid
die er op volgt. Want God heeft de mens
geschapen als een beeld van Zijn wezen,
om eens onsterfelijk te zijn met Hem.

Z o0 heeft ook de duurbare overledene erover
gedacht en daarom verdroeg hij geduldig en
gelaten de moeilijkheden van ouderdom
en ziekte.

Beminde echtgenote en kinderen, mocht de
gedachte dat ik een beter leven ben ingegaan,
uw droefheid milderen. Mijn enige wens bij
mijn heengaan is, dat gij die mij bijstond

tijdens mijn ziekte, thans samen voor mij
zoudt bidden, met de hoop op een gelukkig
weerzien.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De Families VAN DER GEYNST,
VAN DAMME,
SURDIACOURT,
VAN OYCKE,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde




