" Wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven "

Dit weze een aandenken en een uitnodiging
te bidden voor de ziel van

DE HEER

Albert VANDERHAEGEN

weduwnaar van
Mevrouw Leona CAMBIE

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 21 januari
1912 en na een langdurige ziekte zachtjes in
de Heer ontslapen in het O. L. Vrouwe-Zieken-
huis te Oudenaarde op 25 februari 1989.

OUDSTRIUDER van de oorlog 1940 - 1945.
Lid van de N. S. B. afdeling Mater.

Niets is zekerder dan de dood, niets meer
onzekerder dan zijn uur. Gelukkig en wijs is
de mens die zijn best doet om zo te leven dat
de Heer hem steeds gereed vindt.

Vader ging heen. Hoewel wij met bezorgd-
heid zagen hoe broos zijn gezondheid was,
toch zijn wij pijnlijk verrast door zijn haastig
heengaan. Hoe waar zijn de woorden van de
Heer. ' Wees altijd bereid want de dood komt
op het uur dat gij het niet verwacht ".

Vader was een goede man. Vol kommer en
zorg heeft hij hard gewerkt voor het geluk van
zijn familie. Gedurende zijn slepende ziekte
heeft hij veel geleden en ruimschoots zijn deel
gekend in de beproevingen en lasten van dit
vergankelijk leven. Geduldig heeft hij zijn kruis
gedragen. Daarom bidden wij vol vertrouwen
dat de Heer barmhartig moge zijn en hem na
een leven van werk en lijJden moge opnemen

in een leven van rust en vrede waaraan geen
einde komt.

Beste kinderen en kleinkinderen, gij weet
hoeveel ik van U heb gehouden. Dank voor
uw liefde en zorgen. Blijf met mekaar verenigd
en bid voor mij.

Dierbare familie en vrienden, vaarwel en ge-
denk mij in Uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw Philippe TIMMERMANS -
VANDERHAEGEN Pauline en kinderen,

Heer en Mevrouw Louis VANDERHAEGEN -
DUBOIS Nicole en kinderen,

Heer en Mevrouw Leonard VANDERHAEGEN -
DE CONINCK Ann en kind,

Heer en Mevrouw Pierre PONJEE -
VANDERHAEGEN Alice en kinderen,
Heer Frank VANDERHAEGEN,
zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families VANDERHAEGEN, CAMBIE
en VAN HAL.

Gevoelig voor uw blijken van genegenheid,
uw deelneming en uw gebed
dankt U de familie.

De NAMIS =zal plaatshebben op vrijdag 31
maart 1989, om 19 uur in de kerk.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




