Tot dat Hij komt

bestaan wij hier,

werkend en wetend

dag nog uur... (adventslied)

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER
Remi VAN DER HAEGEN

weduwnaar van
Alice RITSERVELDT

Geboren te Sint - Antelinks op 15 oktober 1902
en godvruchtig overleden in de H. Hart kliniek
te Geraardsbergen op 15 december 1979,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Weer staat een diepbedroefde familie
rondom een geliefde dode; weer ontsteeg
een stoere werker dit aardse dal, om te gaan
naar zijn God, waar rust is en geluk, eeuwige
vrede.

Schone gaven naar ziel en hart sierden
zijn persoonlijkheid. Hij was ijverig in het
goede, rechtvaardig en eenvoudig. Boven
alles trof in hem een grote goedheid die
leesbaar was in zijn blik, maar meer nog,
die openstraalde in zijn daden, welke nu
de stille getuigenis blijven van zijn edel
hart en zijn schoon gemoed.

Wanneer het zijn gezin of familie betrof
was hem niets teveel en stond hij steeds in
de bres.

Lieve kinderen en kleinkinderen, heb
dank voor uw wederliefde en zorgen. God
riep mij bij moeder. Vandaar zal ik verder
over U waken en bid ik God dat Hij U allen

moge leiden op de goede levensbaan. Vaart
wel en bidt voor mij. Tot weerzien in de
Hemel.

Julien en Lucienne

VAN DEN NOORTGATE - VAN DER HAEGEN
en kinderen,

Jerome en Julienne

HIJSSELINCKX - VAN DER HAEGEN
en kinderen,

De families VAN DER HAEGEN, RITSERVELDT,
VAN DE WIELE en DE PAEPE.

danken oprecht voor de blijken van deel-
neming bij deze rouw.

drukkerij van boxstael - herzele




