“ Zalig dle zuiveren van hart; Altijd heb ik getracht
nant zj zullen God zen.” als mens en als vriend

Mt 58 mensen, dieren, bloemen en vruchten
in eerlijkheid te nemen
'l" zoals ze waren en zoals ze zijn.
Door mijn werk kon ik hen omringen
De Heer met Vvlijt en zorg.
Albert Altijd heb ik getracht,

VANDERHAEGHEN met hart en ziel,

als een eerlijk man te leven.

Zoon van wijlen Ferdinand Francois en Célesta Dit afscheid kan maar tijdelijk zijn.

VANDERHAEGHEN — DE RUDDER Tot een blij wederzien bij de Heer.

Hij is onze vreugde voor altijd !
Geboren te Bruay sur Escaut op 3| augustus 1923 en

overleden te Oudenaarde op 2 juni 2002

Lid KBG. — Ename
Lid Pelikanen van Vroeger

Altijd heb ik mijn best gedaan ...
dat weten jullie ... én de Heer !
Hij zegene en beware U, altijd !

Zijn broer en schoonzus en de families H Maria, Moeder van eeuwig leven,
Vanderhaeghen & De Rudder danken U bid voor Ofs: .
voor uw medeleven en uw gebed. H Laurentius, patroon van onze parochie,
bid voor ons.
H. Albertus,
De namis wordt opgedragen op zondag bid voor ons.
21 juli 2002 om 10.30 uur in de Kapellekerk
te Oudenaarde - Ename.

Funerarium D’HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.




