De Heer is verrezen, alleluia alleluia !

Gedenk in uw gebeden de Heer
Raymond VAN DER HAEGHEN

zoon van Hector en Simonne Gezels

Geboren te Zottegem op 23 maart 1960 en
wonende te Sint-Blasius-Boekel schielijk over-
leden te Gent op 4 april 1986.

Om uw gewaardeerde blijken van innig mee-
voelen danken U van harte,

De Heer en Mevrouw
Hector VAN DER HAEGHEN-GEZELS Simonne;

De Heer en Mevrouw
Peter TACK-VAN DER HAEGHEN Marie-Rose;

Mevrouw A. VAN DER HAEGHENT-LOTENS E.

De families VAN DER HAEGHEN, LOTENS,
GEZELS, HARNIE

pvba funeralia zwalm - druk morre

Dit al te vroeg en onverwacht afsterven van
de dierbare overledene betekent een zware be-
proeving voor zijn vader en moeder, zijn zus en
schoonbroer. Maar het is ook nog een slag
voor zijn grootmoeder en voor de verwanten en
vrienden van het getroffen gezin.

Weorden van troost van mensen voor beproefde
medemensen blijven onvolmaakt. Gelovige men-
cen kunnen met hoop zich richten tot de Heer
van leven en dood.

Wij hebben Raymond gekend als een lieve jon-
gen die met ernst en studieijver zich voorbe-
reidde op zijn plechtige communie, die met
dezelfde rust en studieijver zijn middelbare
studies en met een zeer goede uitslag vol-
bracht. Daarvan getuigt nog zijn godsdienstle-
raar die van hem hield en van wie Raymond
wederkerig hield.

Als eportieve jongeman was hij de leus in-
dachtig: ""Een gezonde geest in een gezonde
leest’” Hoe hij zo vroeg zo tragisch stierf blijft
voor ons een mysterie.

Geliefde ouders, zus, schoonbroer en groot-
moeder, uw emart is met reden groot.

We hielden van elkaar maar die wederkerige
liefde kan nu toch ook nog voortduren al is het
op een andere manier  Dank u om alles.
Dierbare nonkels en tanten, verwanten, vrien-
den en gebeuren, samen met de mijnen dank ik
u om uw meevoelende blijken van deelneming
en gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.







