1- Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij ;
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen
HERINNERING AAN HET LEVEN VAN die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen ;
én alles wat hij was voor u en mij.

de Heer
Antoon, Gerard, Arthur
VAN DER HAUWAERT Wij kunnen vragen stellen, maar g-ejen vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
echtgenoot van Mevrouw Elisabeth STEPPE die wij tesamen om zijn heengaan leden

en die zal blijven schrijnen na vandaag.
DOKTER IN DE GENEESKUNDE
Ridder in de Orde van Leopold Il

et .
Reserve-officier van het Belgisch Leger. Wat doen we zonder hem in het gezin

dat hij met trots en tederheid vereerde
Wat doen wij zonder hem, die van hem leerden ?
Wij gaan een tijd van lange koude in.

Geboren te Nederbrakel op 19 mei 1908 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 3 januari 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».
Maar in zijn dapper réchtgetrokken spoor

naar Gods oneindig land mogen wij lopen
hém achterna, die hoopte wat wij hopen ;
hij is niet méér dan enkele stappen voor.

En tot zolang : vertroost elkander dan
met wat hij was en blijft voor nu en later :
Mevrouw Arthur VAN DER HAUWAERT-STEPPE groothartig echtgenoot, beminde vader,

vriend zonder weerga en rechtvaardig man.
Zijn kinderen en kleinkinderen 9 g

en de familie

danken voor uw medevoelen en gebed. Anton Van Wilderode







