Al stierve de rechtvaardige een onverwachten dood.
hij zal nochtans in vrede zijn! (Sap, IV-7)

+ BID VOOR DE ZIELERUST +

VICTOR VAN DER HAUWAERT

zoon van wijlen

Emmanuél en Coleta VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel den 27 Juni 1872, en er
overleden den 23 Maart 1948.
Gezalfd met het H. Oliesel.
PR

De dood leert aan de menschen zoo duidelijk wat de
mensch hier op aarde is : vandaag nog in vollen levens-
lust, morgen is hij er niet meer | Telkens de dag hegint,
gedenk dan, o mensch, dat gij misschien dea avond niet
zult krijgen en als het avond is geworden, wacht u op
den dag van morgen te rekenen. (Nav, At: I, 23,3). God
komt ons halen als een dief in dennacht, wanaeer men Hem
het minst verwacht, Laat ons dan dagelijks leven en wer-
ken voor God om goed te mogen stervea. Houden we ons
op aarde als een reiziger en een vreemdeling die zich de
dingen der wereld niet aantrekt. Bewaren we ons hart
vrij en gericht tot God in den Hemel, want we hebben
hier geen blijvende woonplaats. (Nav. I, 23,9)

De dierbare overledene is gelukkig steeds een doorbraaf
man geweest. Zoolang hij kon kweet hij voorbeeldig zijn
kristelijke plichten maar hij was vooral een man van gebed.
Zijn rechtschapen gemoed en zun goedhartig karakter deden
hem in stilte veel goede werken stellen, op hem mogen dan
ook de woorden uit het H.H, Boeken toegepast worden :
“in het oordeel zullen de rechtvaardigen onwankelbaar
staan, zij zullen in eeuwigheid leven en uit ’s Heeren hand
de belooning van het Glorie-Rijk ontvangen, (Eccle. 5,14)

Dierbare Zuster en Bloedverwanten, troost U bij de
gedachte dat mijn lijden nu is veranderd in vrede en vreug-
de. Vaart allen wel. Hebt dank voor uwe genegenheid en
toont mij die nu verder, met vurig voor mij te bidden en
mijn arme ziel indachtig te zijn in uwe goede werken en
H. Missen. Tot weerziens Hierboven in de blyvende
Paaschvreugde.

Barmbhartige Jezus, geg hem de eeuwige rust.
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