" Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt.
Ik zal u rust en verlichting schenken "
(Mat. 11,28)
By
!
DANKBARE HERINNERING AAN DE HEER
Arthur VAN DER HEYDEN
echtgenoot van Mevrouw Maria HOEBEKE

geboren te Nederbrakel op 27 mei 1914
en godvruchtig overleden te Ronse op 13 januari 1993,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Het leven van ieder mens is een tocht, waar het blij-
de en het goede zich afwisselt met vreugde, zorg en
beproeving. En als we afscheid moeten nemen van ie-
mand die ons dierbaar is, dan ervaren we hoe kort die
tocht is.

Samen met zijn lieve echtgenote heeft hij zijn best
willen doen om voor zijn gezin te zorgen. Zo mag hij
terecht fier zijn over zijn kinderen en kleinkinderen, die
allen samen een grote en schone familie vormen.

Arthur was van nature een zwijgzaan mens, die in
stilte meeleefde met het wel en wee van zijn familie.
Hij heeft het geluk gehad tijdens zijn ziekte zeer veel
omringd te zijn geweest van zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen. Wij zijn bedroefd, maar God ook dank-
baar een goede vader hier op aarde gehad te hebben.
Zijn beeld bewaren wij in een eerbiedige herinnering.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
familie, mijn beste dank voor alles wat u voor mij ge-
daan hebt. Mijn taak is volbracht. Het leven gaat voor
u verder. Moge God u belonen voor uw dienstbaar-
heid. Wees verder een hulp en een troost voor moeder.
Eens zien wij elkander terug.

Heer, geef hem de eeuwige rust !

Maria HOEBEKE, zijn echtgenote;

Gerard en Mariette OPSOMER-VAN DER HEYDEN,
kinderen en kleinkinderen,
Joris en Annie VANDENHAESEVELDE-
VAN DER HEYDEN, kinderen en kleinkinderen,
Marc en Laurette SCHIETTECATTE-
VAN DER HEYDEN en kinderen,
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

De families VAN DER HEYDEN-DEPESSEMIER en
HOEBEKE-ROOS

danken U voor uw gebed en medevoelen.

Rouwdienst DEVOS. Fiertelmeers, Ronse.




