T

BID TOT ZIELERUST VAN DE HEER
BENOIT VAN DER HEYDEN

weduwnaar van Mevrouw
MARIA - GERMAINE MISEREZ
geboren te Erwetegem op 14 juni 1898 en
godvruchtig overleden te Zottegem, in de Dr
Goffaerts-kliniek, op 9 december 1976 en ge-
sterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Neemt alles aan wat u overkomt, blijft ge-
duldig in de beproevingen. Want het goud
wordt beproefd in het vuur, en de mensen
die welgevallig zijn aan God in de oven van
het lijden. Blijft vertrouwen op God en uw
loon zal u niet ontgaan. (Boek Eclesiasticus)

Heer, gedenk onze dierbare vader d.e Gij
uit deze wereld tot U geroepen hebt. Bewaar
hem in uwe en onze liefde. Met uw Zoon
verbonden door het Doopsel, is hij met Hem
gestorven.

Geef dat hij mede mag verrijizen met Hem,
als Hij de doden weer tot leven roept, en
aan elke mens de trekken geeft van zijn nieu-
we heerlijkheid.

Valére en Suzanne Van den Berghe-Van Der
Heyden,

Lucien en Gabriélle Van Der Heyden-De Vos,
Sylvain en Marie-Jeanne Van Der Heyden-Van
Haesevelde, zijn kinderen,
Marinelle Van Den Berghe,
Erwin Van Den Berghe,
Karine Van Der Heyden,
Filip Van Der Heyden,
Pascal Van Der Heyden,
Johan Van Der Heyden,
De families Van Der Heyden, Miserez, De
Croo en De Tandt, danken u oprecht voor
de kristelijke deelneming.

zijn kleinkinderen,

Drukkerij Van Ruyskensvelde-Bogaert




