Geloofd zij Jezus Kristus.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Clarisse VAN DER HEYDEN

weduwe van de Heer
EMIEL DE BRECK,

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 3 juni
1907 en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 28 juli 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Heer onze God,

blijdschap en vreugde

maar ook pijn en lijden tekenen ons bestaan.

Wij bidden U voor onze dierbare overledene

die na een lange ziekte van ons is heenge-

gaan.

Wij danken U dat onze zorg voor haar

ons dichter bij elkaar heeft gebracht

en dat wij van haar mochten leren

dat ook het lijden een weg kan zijn naar U,

dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer ».
Dierbare kinderen en kleinkinderen, met gro-

te liefde waart gij steeds bekommerd om

mij, vooral de laatste jaren toen mijn ge-

zondheid minder goed werd. Hiervoor dank

ik U. In stilte heb ik voor U allen gebeden

op mijn ziekbed.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen
op U.

De families VAN DER HEYDEN, HAUSTRAETE,
DE BRECK, TRUYE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk.Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




