Geloofd zij Jezus Christus.

1.

Bid voor de zielerust van
DE HEER

Cyriel VAN DER HEYDEN

zoon van wijlen
Marien Van der Heyden en Germaine Loosvelde,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 1 januari 1932 en godvruchtig overleden
in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 17 september 1987,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De families
VAN DER HEYDEN - LOOSVELDE

danken U.

Namis : zondag 18 oktober 1987 om 8.30 u.

In iedere H. Mis vieren wij het leven, de
kruisdood en de verrijzenis van Christus.

Christus' verrijzenis is voor ons, kristenen,
het onderpand van onze verrijzenis en ons
eeuwig leven bij de Vader.

‘Daarom bidden wij in de H. Mis:

« Gedenk ook onze broeders en zusters, die
getekend met het geloof, door de dood van
ons zijn heengegaan en leven in de verwachting
van de verrijzenis. »

« En neem ook ons allen op in uw liefde, dan
zullen wij, welbehagen delen in uw eeuwig
leven.»

Dierbare broeders en zusters en gij vooral
Jeannine, u was altijd bezorgd om mij, u was
voor mij altijd een steun en sterkte, mee-
voelend met mijn moeilijkheden en ziekte.

Ik dank u voor deze liefde en zorg.

Dierbare familie, bid allen voor mij in familie-
gebed en zondagsmis.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




