Bid om vrede

voor de ziel van

Mevrouw

Leonie Van Der Heyden
weduwe van de heer
Richard Beerens

geboren te St.-Maria-Lierde, op 19 augustus 1883,
en aldaar zacht in de Heer ontslapen,
op 11 september 1967,
voorzien van het H. Sacrament van de Zieken
en de Pausclijke Zegen.

Wij danken U, Heer God.

voor deze vrouw die ons zo nabij en dierbaar
was.

Wij danken U,

voor alle vriendschap die van haar is uit-
gegaan

en voor de vrede die zij heeft gebracht.

Wij bidden U,

dat er niets van dit mensenleven

verloren zal gaan,

van alles wat zij gedaan heeft

voor zoveel mensen,

met 'n groot hart

en 'n grote liefde.

Wij bidden U,

dat zij voort mag leven in haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Wij bidden U,

dat wij, die allen met haar verbonden waren,
nu ook, omwille van haar dood,

dieper met elkaar verbonden mogen zijn.
Amen.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:
De families BEERENS,
VAN DER HEYDEN,
VAN DEN BERGHE.

Uitg. L. Sur‘diacourt. St.-Maria-Lierde




