« Wie zijn taak als mens vervulde in dit
leven, hem zal God Zijn vriendschap en Zijn
liefde geven ».

UW GEBED GELEIDE OP ZIJN TOCHT NAAR
DE EEUWIGHEID
de Heer

Michel VAN DER HEYDEN

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw
Remi VAN DER HEYDEN - MARIA SCHOTTE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 1 juli 1925
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 21 oktober 1978,
nadat hij de Pauselijke Zegen, de H. Teer-
spijze en de Ziekenzalving ontvangen had.

Lid van het hoofdbestuur A.C.V. Oudenaarde
Ondervoorzitter van de C.M. gewest Brakel
Bestuurslid van het Davidsfonds.
Oud-gemeenteraadslid.

« De zielen van de rechtvaardigen zijn in
Gods hand... God heeft hen beproefd en Hij
heeft hen waardig bevonden : als goud in de
smeltoven heeft Hij hen beproefd en ze aan-
vaard als een brandoffer ».

Naar dit woord uit het boek « Wijsheid »
werd deze mens tijdens zijn levensloop her-
haaldelijk en diep beproefd, en wel in zijn
gezondheid. Als jongeling bracht hij geruime
tijd door op het ziekbed en was hierdoor
het zorgenkind van zijn ouders. Jaren later
velde hem opnieuw een kwaal, die hem
enige tijd uit het normale leven zou bannen.

Tenslotte kwam de ziekte waarvan hij niet
zou herstellen.

Gesproten uit een diep-gelovig en kristelijk
gezin heeff Michel dit leven aanvaard, zoals
God het voor hem had uitgestippeld. Vol ge-
loof was hij steeds in de zondagsmis waarin
hij telkenmale kommuniceerde. Van de Heer
leerde hij naar « de kleine mensen » te gaan,
was begaan met hun lot. Door zijn zorg wer-
den kinderen, zieken en oude mensen rond
het Sinterklaasfeest bedacht met een versna-
pering, met een geschenk. Dit leven van be-
zorgdheid « om de minderbegunstigden in deze
wereld » heeft God nu tot Zich geroepen.

Dierbare zuster en broeder, voor u was ik
lang iemand naar wie uw zorgen uitgingen.
Steeds mocht ik rekenen op uw hulp, op uw
begrip. Om uw steun en dienstwilligheid dank
ik u van harte. Mijn dood schept een leegte
in onze familiekring, maar langs Kristus om
blijven wij toch met elkander verbonden.
Bidt samen met onze familieleden en met
al mijn vrienden : « Heer Jezus, schenk hem,
die even als Gij, vroegtijdig van de mensen
werd gescheiden, de eeuwige rust, en laat
ons die achterblijven gesterkt worden door
Uw woord : Wie in Mij gelooft, zal leven
in eeuwigheid ».

De families VAN DER HEYDEN-SCHOTTE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel







