De Heer roept mijn leven weg uit het graf.
VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Richard, Albert
VAN DER HEYDEN

echtgenoot van Mevrouw Eudoxie, Marie
DE STERCK,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 19 december
1901 en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Elisabeth te Zottegem op 16 januari 1984.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Duren zal de liefde van God voor al-
len die Zijn verbond bewaren, Zijn woord
behartigen en het volbrengen ». Dit is een
zekerheid voor deze diep-gelovige en vuri-
ge christenmens die is heengegaan. Gans
zijn leven is één betrachten geweest van
Gods dienst, zijn persoon was heel en al
luisterend naar Gods woord. Hij is een
mens geweest voor wie God en Kerk nog
niets van hun oude betekenis verloren had-
den, integendeel zijn rotsvast geloof deed
hem leven in een voortdurende nabijheid
van God. Zo'n mens bewaart de Heer in
Zijn hart en geeft hem zijn zegen.

Als 't ware vergroeid met de natuur, heeft
deze landman tot in hoge ouderdom, tij-

dens zijn werk op het veld de pracht en de
kracht van Gods schepping bewonderd. Ver-
toeven, elk jaargetijde, midden die wonder-
mooie schepping was zijn lang leven.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen,
al werkend en eenvoudig levend zijn wij
samen lange jaren gelukkig geweest. Gij
weet hoe ik eraan gehouden heb geduren-
de die gelukkige tijd mijn godsdienstplich-
ten te vervullen. Waar men God op pas-
sende wijze een plaats in zijn leven schenkt,
daar is geluk en tevredenheid nooit ver
af. Moge deze levensles mijn kleinkinderen,
op wie ik zo fier was, gans hun leven
bijblijven.

Schenk mij nu allen van tijd tot tijd nog
een kort gebed: « Heer, onze God, neem
Uw dienaar Albert op in de vrede van Uw
vaderhuis en laat hem delen in de vreugde
die Gij aan Uw uitverkorenen hebt toege-
zegd. Door Christus onze Heer ».
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