Heer,

T We hebben iemand verloren
die ons lief was.
We zijn zo verdrietig.

Blijlvend aandenken aan Wat kunnen we zeggen,
wat kunnen we doen ?
MEJUFFROUW We zijn er sfil van
en zoeken U.
In ons verdriet
Ivonne VAN DER HOEVEN om bij U te zijn
en zo dicht bij haar,
dochter van wijlen Charles en Marie-Hortense die niet meer bij ons is.
VAN DER HOEVEN - BOCKSTAEL U houdt ons vast
in Uw liefde

ook in de dood;

Geboren te Hemelveerdegem op 18 april 1912 door U leven wij allen

en godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-

Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op De weg naar Uw heerlijkheid
21 maart 1994 gesterkt door het is soms donker.
H. Sakrament der Zieken. Help ons

om moedig verder te gaan

De families:
VAN DER HOEVEN en BOCKSTAEL
danken U voor de blijken
van deelneming
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