Heer Uw wil geschiede!

il
Bid opdat de Heer zijn esuwige liefde
schenke aan Mavrouw

Germaine Vanderhoost

Weduwe van de heer
René Vandenabecle
Geboren te Ris-Orangis (Fr.) op 5 februari 1898
en godvruchtig overleden te Ronse
-op 7 december 1970.
Gasterlt door het H.Sakrament der Zieken.
Steeds moeten wij bereid ziju aan God rekenschap
te geven over ons leven hier op aarde. Daarom is er
slechts één zaak nodig: Gods vriendschap en liefde in
ons bewaren door een echit kristelijk ¢n deugdzaam
leven. Al het andere heeft ten slotte 26 weinig belang
- alleen onze goede werken zyn ons nuttig aan de
andere kant van het graf.

De dierbare overledene is een goed mens geweest:
immer bezorgd om het welzija van haar huisgezin,
gelicastig voor iedereen, en daarom ook geacht en
bemind. Haar afsterven bedroeft ons allen zeer, maar
wij zullen niet treuren als oagelovige measen die
geen hoop hebben en voor wie de dood het bittere
einde is. Maar wij zullen steun en sterkte vinden in de
overtuiging dat O L, Heer oneindig goed en barm-
hartig is; en wij bidden met de woorden van de Kerk
«Glj neemt het leven niet van ons at, Heer, Gij maakt
bet nieuw» - Veel heeft zij te lijden gehad, vooral
in de luatste jaren van haar leven, doch alles heeft zij
geduldig aanvaard. Door die beproeving heeft God
haar gezuiverd on onthecht.

Dierbare Kinderen en Familieleden, ik kan U niet
genocg danken voor al de genegenheid en liefde die
8ij mij steeds betoond hebt, vooral in mijn ziekte.

Dat heeft mij steeds getroost en gesterkt. Nu zeg ik
U vaarwel op aarde, en hoop U allen terug te zien
later in de Hemel. Een gunst vraag ik U nog: bid
dagelijks voor mij.

Mijn Jezus barm hartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Druk. Portois Schorise.
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Heer en Mevrouw René VANDENABEELE-VAN
DENHAESEVELDE kinderen en kleinkindercn;

Heer en Mevrouw Jacques VANDENABEELE-
HANTSON en zoon;

Heer en Mevrouw Jean VANDENABEELE-DE
SMET en dochter;

De families Vanderhoost & Vandenabeele;

danken innig om uUw blijken
van sympathie en desineming.




