« ALS EEN STILLE GETUIGE
ZAL JE ONS NABIJ BLIJVEN ».

.'.

Tot vroom aandenken aan
MEVROUW

Marie VANDERKIMPEN

weduwe van de Heer Robert D’HAEYER
Zij werd geboren te Elzele
op 31 augustus 1903
en overleed te Brakel op 11 november 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

In de stilte van de herfst is marraine rustig
van ons heengegaan. Hard heeft ze gewerkt
met haar handen, met al de talenten die zij
van God gekregen heeft.

Als vrouw en moeder leidde ze een eenvoudig
bestaan, maar in haar hart vergaarde ze schat-
ten. Liefde, warmte, goede raad en troost,
een « thuis » konden wij bij moeder vinden.
De zorgen en de pijnen van haar kinderen
nam ze op in haar gebed.

Marraine zocht en vond, samen met pépé,
veel levensmoed in het dagelijks bidden. Toen
de kralen van haar paternoster nog slechts
moeizaam door haar vingeren gleden, prevelde
zij nog vele Weesgegroeten, zoals ze nog kon.

Met fierheid droeg ze de naam van Jezus
moeder, Maria. Altijd heeft ze de H. Maagd
met devotie vereerd. De mooiste bloemen uit
haar tuin droeg ze wekelijks naar de Kapel
van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette. Naar het
einde toe, smeekte ze Haar om verlossing
van alle lijden : « Onze-Lieve-Vrouwke, verlos
mij toch van mijn miseries » !

Op haar oude dag werd ze meer dan ooit
omringd, verzorgd en teder bemind door haar
kinderen en kleinkinderen.

Thuis, bij haar dochter, lag zij maandenlang
op haar ziekbed en droeg moedig haar kruis.
Op de vraag hoe het ging, volgde steeds het-
zelfde antwoord : « Ah, goed » ! Zij heeft nooit
gekiaagd en, ondanks eigen leed, bleef ze
het meest bekommerd om het wel en wee
van de haren. Tot het einde putte ze hoop
en vertrouwen in haar groot geloof.

Haar hartewens is thans in vervulling gegaan :
« 'k Ga naar huis, bij pépé ».

Marraine, wij geloven dat je bij God en Zijn
Heiligen thuisgekomen bent. Tot weerziens in
de hemel, liefste marraine.

Dankbaar om alle liefde die van je is uitge-
gaan, dankbaar dat Hij je ons zo lang liet
behouden, vieren wij vandaag Eucharistie.

Moeder, je =zicht was voor jou een zware
handicap, maar met de ogen van je hart zag
je wel de echte levenswaarden. Jouw beeld
zal ons innig nabij blijven. Rust jij nu in
Gods vrede.

Uw aanwezigheid en uw gebed waren voor
ons een echte troost. Wij danken er u
van harte voor.
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