"Ik ben de verrijzenis en het leven’’.

ik
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer
Achiel Robert Van Der Linden
weduwnaar van Mevrouw
Maria-Theresia DE PREZ,

geboren te Nederbrakel op 31 maart 1902 en er
godvruchtig overleden op 18 februari 1963,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven veran-
derd, niet weggenomen, en als onze aardse woon
ineenstort, wordt ons een eeuwig hemels verblijf
geschonken. En daarom zingen wij met de engelen
en de aartsengelen, met de troners en heerschappijen
en met de hele schaar van het hemels leger het
loflied uwer glorie. (Prefatie v.d. requiemmis.)

Niemand weet wanneer, hoe en waar, hij zal naar
de eeuwigheid gaan. Laten we aandacht schenken
aan de vermaning van de Heer : de dood, als bode
van God komt als een dief in de nacht.

De duurbare overledene is immer een naarstig man
geweest voor zijn gezin. Beproevingen zijn hem niet
gespaard gebleven. Moedig heeft hij het alleen-val-
len gedragen.

Duurbare kinderen, familieleden, ik dank U voor
de genegenheid waarmede gij me steeds hebt om-
ringd. Dat is voor mij een grote steun geweest.

Vergeet mij niet in uw gebeden, en tot weerziens
allen in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

De Families
VAN DER LINDEN,
DE PREZ,
VAN HUFFEL,
DE BUS,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken

van kristelijke deelneming en danken
u.

Uruk. Jos. De Vleesshouwer. 41 Neerstr. Nederbrake!




