VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert VAN DER LINDEN

echtgenoot van Victorina HELLEBAUT

geboren te Nederbrakel op 5 januari 1911
en plotseling thuis overleden te Brakel op
31 juli 1995,
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie
van de H.Kerk.

De families
VAN DER LINDEN, ROELANDT,
HELLEBAUT en DE RIDDER.
danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

Namis op donderdag 24 augustus 1995 om 19.30 uur.

RouwL. & prukw. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRrAKEL

Langer dan een gouden jubileum mochten
jij en moeder samenblijven.

Veel te plots moesten onze wegen scheiden,
de dood had haar aanzoek gedaan en je
kennende, ben je gedwee meegegaan.

Jij ging weg, wij blijven hier met vele herin-
neringen. Christelijkheid en eenvoud waren
de peilers van je leven.

Fier mogen we zijn op de vriendschap die
je gaf, je geduld en je werkijver.

Hoe vaak sprak je niet over de jaren brood-
bakken in het klooster en het onderhouden
van je boerderijtje thuis. Je eerlijkheid die
steeds doet denken aan je woorden :" Voor
iedereen gelijk." En dan de nooit aflatende
liefdevolle zorgen die je tot je allerlaatste
dag aan moeder hebt gegeven.

Maar zondagnacht werden je warme vingers
koud en versteven. Er kwam een kloof tussen
jou en ons, maar slechts tijdelijk.

Alles is vergankelijk, zo ook wij, en op een
dag zullen onze wegen weer kruisen en
samensmelten op de weg naar het eeuwig
geluk. Leen.

Dank van ons allen, we vergeten je nooit.




