Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't herte slaan ;
't Is d’ Here van Hierboven
Die 't zo gewild heeft en gedaan ... G.G.

Bid voor de ziel van Mijnheer

ANDRE MARIE ALFONS VAN DER LINDEN

Echtgenoot van Mevrouw
MARIA LIEDTS
geboren te Nederbrakel, de 11 November 1913,

en smartelijk overleden te Kwaremont,

de 2 September 1951, gezalfd met het H. Oliesel.

Hoe onverwachts en op welke verschrikkelijke wijze
is deze gruwelijke beproeving op een zo jong en levens-
lustig gezin neergekomen ! Voorwaar een donderslag !
Een jonge man, teerbeminde echtgenoot en toegewijde
huisvader, gaat de Zondagmorgen, nadat hij voor-
beeldig zijn christelijke plichten heeft gekweten, blijge-
moed van huis weg op zoek naar steeds betere levens-
voorwaarden en komt.. och God, helaas, niet meer
levend terug | Welke verbijsterende en hartverscheu-
rende tijding voor vrouw, kinderen en familie ! O God,
onze Heer, wij zijn thans allen als de heilige man Job
uit de H. Schrift die bericht ontving van het ene
smartelik ongeluk na het andere in zijn erf, zijn
goederen en zijn kinderen. Evenals die heilige, hoe
wreed en lastig het ook weze, buigen wij het hoofd
voor uw Aanbiddelijke Wil en zeggen we met hem :
«De Heer gaf, de Heer nam, zoals het de Heer behaagde
is het geschied ; de naam des Heren zij gezegend ! »

Job. I 20-21.

Lieve vrouw, teerbeminde kinderkens, goede va-
der en dierbare broeders en zusters, mijn verscheiden
perst U tranen, ja bloed uit de ogen en ongetwij-
feld zijt Gij allen om zo te zeggen ontrcostbaar.
Nochtans neemt Uw toevlucht tot God, die in de
beproeving zoet zalft : het gebed alleen beurt op en
troost. Buiten dat is alles ijdel, vals en vergankelijk.
Leert allen uit mijn droevig lot hoe broos het leven

en het aards geluk is. Vaert wel ende levet scone !...

Lieve Moeder, evenals bij O. L. V. doorboord nu
een zwaard van droefheid uw hart om mijnentwille.
Ik laat U achter met een zware last. Doch ik weet
dat Gij moedig zijt. Neemt Uw toevlucht tot de
H. Moeder der smarten die tevens de Lieve Vrouwe
van altijddurende bijstand is. Ik stel U en mijn lie-
ve kinderkens onder Haar moederlijke bescherming.
Draag zorg voor ons twee lieve schatjes, Kweekt ze
op in eer en kristelijke deugdzaamheid. Goed heil dan!
En na dit hartverscheurend afscheid tot weerziens in
de Hemel in eeuwige blijdschap.

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen, o. u o.
De 4 akten voor de overledene a. ub.

Zeer getroffen door Uw blijkea van

diep christelijk medevoelen, bieden U

hiervoor hun welgemeenden dank :
Mevrouw Maria LIEDTS ;

Mejufler Nicole VAN DER LINDEN ;

Mijnheer Sylvain VAN DER LINDEN;

De familiéen VAN DER LINDEN,
LIEDTS, DE LIE en ROMBAUT.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.




