Heilig Hart van Jezus, uw Rijk kome |

*
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Clarisse VAN DER LINDEN

echtgenote van Mijnheer
René CEUTERICK

geboren te St Maria-Oudenhove op 5 juni 1888
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem op
16 juni 1962, gesterkt door hetSakrament van de
Zieken en het Sakrament van de Stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde van de H. Franciscus
en van de Vrouwenbond.

e

‘Wij konden onze oren niet geloven; zij die daags
te voren, ondanks zekere ongunstige voortekens, nog
sprak van spoedig naar huis te komen heeft reeds het
tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

Zij die leven zoals de duurbare afgestorvene, hoe-
ven de dood niet te vrezen; met Franciscus van Assi-
818 mogen zij spreken van ,,Zuster Dood''.

En toch vreesde zij sedert enkele maanden een
noodlottige afloop, niet zozeer voor haarzelf als voor
deze die zouden achterblijven zonder de steun van
een beminnende echtgenote of een zorgzame huis-
houdster.

Wat haar ook veel verdriet veroorzaakte was het
feit dat zij net meer de kerkelijke diensten kon bij
wonen, want haar parochiekerk was haar dierbaar
als geen; daar voelde zij zich thuis, daar vond zij de
kracht van het offer, de steun van de sacramenten,

de zaligheid van Gods tegenwoordigheid, de bijstand
van een beminnende Moeder. Troost U dan, beminde
echtgenoot, want ook gij kunt in Gods huis de kracht
vinden en de offergezindheid om het grootste kruis
van uw leven met gelatenheid te dragen en het de
Heer aan te bieden voor het welzijn van uw familie,
van de parochie en van de Heilige Kerk wier belan-
gen U zo nauw aan het hart liggen.

Vaartwel en dank, al mijn dierbaren, wij blijven
verenigd in gebed en offer.

De vier akten. (12 jaar aflaat)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300d.afl.

De familién VAN DER LINDEN,
CEUTERICK,
MACHTELINCKX,
DE LANGE

danken U voor de blijken
van deelneming en gebeden

Uitg.B. Vanderzwalmen, koster, M -Oud.




