In God’s Vrede zal voor eeuwig rusten
Mijnheer

Cyriel Van Der Linden

echtgenoot van Mevrouw

Julia De Cubber

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 14 februari 1898,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
op 13 november 1967,
voorzien van het H. Sacrament van de Zieken
en de Pauselijke Zegen.

De Vader heeft het goed gevonden zijn
vriend tot zich te roepen, opdat hij voor
altijd gelukkig zou zijn in de onmiddellijke
nabijheid van Hem, Die aan deze goede en
werkzame man altijd nabij is geweest met
zijn goddelijke Vriendschap. Hier op aarde
is het voor ons allen moeilijk, altijd die
nabije vriendschap bewust te zijn, maar eens
zullen wij ,, van aanschijn tot aanschijn ”
staan voor God, en zal het spiegelbeeld van
het geloof wegvallen voor de volle ervaring
en de volle vreugde. Zo is het nu vergaan
met deze geliefde en betreurde echtgenoot
en vader.

In de donkerte van de mijnen en in de
duisternis van het geloof, heeft hij zijn weg
naar God toe moeten zoeken. In de liefde
van en voor de zijnen heeft hij, net als met
het schamele licht van zijn lampje in de
schachten, altijd een glimp mogen opvangen
van de eeuwige Liefde, die nu voor hem

straalt als het volle daglicht. Nu weet en
ervaart hij dat God goed is voor hem en ook
voor zijn geliefden, die voorlopig achter-
blijven en voor wie het leed nog meer
donkerte brengt. Moge hun liefde hun nu
nog sterker samenhouden en voorlichten tot
op de dag van het volle en blijde wederzien.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht :
De families VAN DER LINDEN,
DE CUBBER,
VAN DER STICHELEN,
WOUTERS.
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