TER HERINNERING VAN

Denise VAN DER LINDEN

geboren te Sint-Martens-Lierde
op 15 april 1920
en overleden te Etterbeek
op 12 maart 1993.

Mama, Oma, Meter,

Jij was vreugde, liefde, tederheid,
Jij had kracht en moed,
Jij herkende het goede,
Jij vergaf het kwade,
Jij dacht aan iedereen, behalve aan jezelf,
Onze kracht ben jij,
die het ons heeft bijgebracht
“’Vechten tot het einde”
Jij hebt het ons nog bewezen tot heden.

Joseph VANDERMEULEN, haar echtgenoot ;
Kinderen en kleinkinderen,

danken U voor de gebeden en blijken van
medevoelen.

EN SOUVENIR DE

Denise VAN DER LINDEN

née a Sint-Martens-Lierde,
le 15 avril 1920

et décédée a Etterbeek,
le 12 mars 1993.

Maman, Oma, Marraine,

Tu étais joie, amour, tendresse

Tu avais force et courage

Tu reconnaissais le bien

Tu pardonnais le mal,

Tu pensais a tout le monde,

sauf a toi-méme

Notre force,

c’'est Toi qui nous I|'a apprise :
”’Se battre jusqu’au bout”

Tu nous I’a encore démontré

jusqu’a ce jour.

Joseph  VANDERMEULEN,
Ses enfants et petits-enfants,

son époux ;

vous expriment leurs sincéres remerciements.

Funérailles LEFEVRE et Fils, Uccle




