Wees steeds bereid!

1.
Bid voor de Ziel

van

JOZEF VAN DER LINDEN

weduwnaar van

MARIA-THERESIA VERSTICHELEN

geboren te Nederbrakel de 31 Mei 1886 en
aldaar godvruchtiy overleden de 11 Januari 1952.
Gezalfd met de H. Olie,

e

Alles is ijdelheid, behalve God te ken-
nen en Hem alleen te dienen.

O dood, hoewel leert gij ons kennen
wat wij op de wereld zijn. Allen ver-
blijven we op de aarde, de ene wat langer
dan de andere. Dan geheel onverwacht
komt de dood onmedogend en stelt soms
plots een einde aan ons aards bestaan,
Gelukkig dan de mens, die wel geleefd
heeft, want de dood komt dan wel on-
voorzien, maar niet onvoorbereid,

De brave afgestorvene heeft dit begre-
pen en daarom leidde hij een leven dat
eenvoudiy en onopgemerkt in al zijn
eenvoud voorbijging veoor het oog der
mensen, maar groot was hij in de ogen
van God.

Door zijn goedheid en dienstvaardig-
heid had hij zich de genegenheid van vele
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mensen gewonnen, Hoe groot was dan
de verslagenheid van allen bij het wver-
nemen van zijn afsterven. Het enige wat
die velen hem dan ook nog kunnen ge-
ven is dan ook een vurig gebed.

Oierbare zoon, hoe hard moet dan voor
u de slag niet zijn die U treft. Met U,
had ik getracht nog enkele jaren gelukkig
samen te zijn. O. L. Heer heeft het anders
gewild. Troost U, van hierboven blijf ik
dankbaar over U waken. Vergeet ook de
goede voorbeelden niet, die ik U gaf en
blijf mij gedenken in uw gebeden.
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Mijoheer Hector VAN DER LINDEN ;

De Familien VAN DER LINDEN-VER-
STICHELEN ;:

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte

deelneming door U betoond.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt




