O, Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen.
T BID VOOR DE ZIEL VAN T
Mijnheer

Jozef Libert Vander Linden

echtgenoot van Mevrouw
Irma HAEGEMAN

geboren te Elst, de 24 october 1881 en er godvruchtig
overleden de 6 augustus 1956, versterkt
door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de Broederschappen van de parochie.

Een vlekkeloos leven in een gelukkige ouderdom.
Sap 4, 9.
Hij was een brave man, schoon van ziel, edel van
hart. Hoe ook de dwaze wereld rondom hem pochte,
bedroog en loog, 't ging hem af noch aan. Hij kende zijn
roeping en volbracht ze, nederig en trouw. Die vaste
plichtvervulling werd hem dag na dag aanbevolen door
zijne liefde voor vrouw en kinderen. Het geluk dat hij
hen schonk omstraalde hem als een gewijde glans. En
bij het neergaan van zijn levenszon heeft hij zich ook
nog mogen verheugen in het zuiver licht dat hem tegen-
lachte uit de blikken van zijn geliefde kleinkinderen.

Zoet zijn de banden die het kristelijk huwelijk sluit
rond ouders, verwanten en nakomelingen. Maar zie,
de dood komt die banden niet breken. Hij leeit, die ge
beweent; van daarboven waakt hij nog op U, naar
Boven wenkt hij U, waar een onverstoorbaar geluk U
tegenlacht.

Duurbare echtgenote, dank voor uw liefde in dit
leven. Duurbare kinderen en kleinkinderen, volgt het
pad dat mijn leven U wees ; duurbare zuster en broe-
der uw genegenheid was m(il; een zegen. We vinden al-
len malkander weer onder Christus’ Kruis, onze hoop,
uw troost.

Mijn Jezus Barmhartigheid ! 300 d. afl.

Uitg. Van Nedervelde, Dorp, Elst.

De familien VANDER LINDEN, HAEGEMAN, BAERT en GABRIELS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van

christelijke deelneming en danken U.




