Genadige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.

1
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

DE HEER
Jules VANDERLINDEN

echtgenoot van Mevrouw Elisabeth Decordier
geboren te Maarke-Kerkem, op 31 december 1904 en
schielijk overleden te Oudenaarde de 14 februari 1966,
gezalfd met het H. Oliesel.

Een trouwe echtgenoot, een zorgzame vader, een
goed en joviaal mens die veel vrienden telde, zo was de
dierbare overledene die ons plots verlaten heeft. In dit
zwaar uur van beproeving, nu onze geliefde echtgenoot
en vader ons zo onverwacht is ontvallen, bidden wij om
de kracht van het geloof en Godsvertrouwen : Wij on-
derwerpen ons, o Heer, zonder tegenspraak maar ons
hart breekt van droefheid.

Liefste vrouw, ik dank u voor al uw zorgen, liefde en
genegenheid; gij zijt mijn steun en kracht geweest.
Troost U, eens zien wij elkaar weer bij God.

Mijn dierbare Johan, blijf voor moeder een flinke
zoon en doe uw best.

Dierbare familieleden, vaart wel en weest de mijnen
genegen. Goede vrienden en gij allen, bewijst mij nog
een laatste liefdedienst : bidt voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

O.L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons.
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DANKEN U VOOR UW KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.




