O Kruis in Uw schaduw wil ik rusien en hopen.
Nav. Christus.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LOUIS VAN DER LINDEN

weduwnaar van Mevrouw
IRMA DE CILIEIRCQ

geboren te Nederbrakel
den 8 Juni 1874 en aldaar overleden den 16 Juli 1948
gezalfd met het H. Oliesel.
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Lijk een onweersbui bij zomerdag, dreigend op-
komen kan en plots neerslaat over den rijpenden
oogst, zoo is de ramp over ons gekomen... Ach God,
hoe pijnlijk toch bloedt ons hart.

Hij was een werkzaam man en gansch zijn leven was
een zorg, een opoffering voor de zijnen.

Hebt medelijden met mij, gij ten minste die mijne
vrienden zijt, want de hand des Heeren heeft mij ge-
troffen. Gedenk steeds deze eeuwige waarheid ; heden
ik, morgen gij.

Mijn geliefde Kinderen en Kleinkinderen, ik dank
U voor uw genegen zorgen. Weest mij indachtig in
uw gebeden. Daar waar geen lijden meer is zien
we eens elkander weder. Vaarwel !

300 d. afl.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
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Mijn Jezus Barmhartigheid.

Mevrouw Albert Minnaert-Van Der Linden ;
Mijnheer en Mevrouw Hiloné Van Der Linden-
Van Keymeulen en dochter ;

Mevrouw Germaine Van Der Linden en dochter;
Mijnheer en Mevrouw Louis Van Der Linden-
Vidts en kinderen ;

Miinheer en Mevr. Jacques Minnaert-Broekaert;

De Familién Van Der Linden, De Clercq, Faig-
naert en Van Dorpe,

DANKEN U voor de blijken van
genegenheid en gebeden, bij het
afsterven van hun duurbare

overledene.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle.




