In het Kruis ligt ons heil.

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
Mevrouw

Louisa VAN DER LINDEN

echtgenote van de Heer
KAMIEL ROMEYNS,

geboren te Nederbrakel op 14 maart 1893
en overleden in de Heer te Nukerke
op 10 februari 1972, gesterkt door het
Sakrament van de zieken.

Ons leven op aarde is dikwijls een grote
beproeving, die ons het eeuwig loon, dat
ons is voorbestemd, moet laten verdienen.

De vele jaren lichamelijke beproevingen wa-
ren voorzeker voor onze duurbare overledene
een grote loutering en de wijze waarop ze
haar lijden met moed en geduld tot het uiter-
stz in goedheid en liefde aanvaard heeft, was
het duidelijkste bewijs van haar innerlijke
rijkdom en van haar liefde zonder grenzen
voor God, voor haar zorgvolle echtgenoot,
haar duurbare kinderen en voor de zovelen
die haar duurbaar waren.

Wie als deze vrouw, in eenvoud, godsvrucht
en liefde, dit leven weet door te brengen,
betrouwend op Gods voorzienigheid en onder-
worpen aan Zijn Wil, hoeft zeker niet te
vrezen voor Zijn oordeel.

Beminde echtgenote, hoe zou ik u kunnen
bedanken voor dat alles wat gij voor mij met
zoveel liefde en met zoveel geduld hebt ge-
daan. Moge de goede God u daarom troosten
en sterken. Bidt tot de Heer van alle leven
dat Hij u en mij zegene.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie,
ook u dank ik om uw genegenheid en uw
liefdevolle zorgen. Bidt nu voor mij dat God
mij de eeuwige rust en vrede moge schenken
en bidt ook dat Hij vader sterke.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN DER LINDEN, ROSCAM,
ROMEYNS, GYSELINCK,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel




