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DANKBAAR AANDENKEN AAN L
Sterven doe je niet ineens

O maar af en toe een beetje
Maria Van der Linden en alle beetjes die je stierf
weduwe van Albert Roskam 'tis vreemd, maar die vergeet je
geboren te Nederbrakel op 3 oktober 1906 het is je dikwijls zelfs ontgaan
en onverwacht thuis overleden je zegt ik ben wat moe
op 29 september 1997,
begeleid door de gebeden maar op een keer

uit de dodenliturgie van de H.kerk. dan ben je aan je laatste beetje toc.

(Toon Hermans)

De families
Van der Linden - Roskam
Gosseye en Van De Velde Namis op vrijdag 24 oktober 1997 om 18.30 uur
danken U om uw meeleven en gebed. in de Sint-Pieterskerk te Brakel.

Rouwl. Funer. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.




