"Ik ben de Verrijzenis en het Leven,,.

T

IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE DE
ONSTERFELIJKE ZIEL VAN

MEJUFFROUW
Maria - Anna - Adolphina
VANDERLINDEN

geboren te Elst op 29 december 18383 en er
godvruchtig overleden op 4 februari 1970, ge-
zalfd met het H. Oliesel «in extremis».
Voorzitster van de plaatselijke Boerinnengilde
en lid van verscheidene godvruchtige genoot-
schappen.

Een hoge ouderdom is een zegen, wanneer
men kan terugblikken op een leven van naar-
stigheid, godsdienstzin en onberekend dienstbe-
toon.

Onze duurbare overledene Leeft graag gewerkt
en zich graag gegeven aan anderen in toewij-
ding, edelmoedigheid en vrijgevigheid.

Geven wat men heeft is een gunst,

Geven wat men is, een hoge Kunst.

Reken mij dan, O Heer, ten goede wat ik
met een goed en welwillend hart voor mijn
volk heb gedaan.

Wanneer zij niet meer kon naar de Kerk gaan,
was het zeker geloof haar een grote steun door
het ontvangen der sakramenten ten huize.

Willen wij nu vernieuwing in ons geloof, maar
het offer uitsluiten, dan is het geen geloof
maar een terugbuigen naar onszelf en geen
richten naar God, bij wie alleen de rede van
ons bestaan en het bestendig geluk gelegen is.

Beminde familieleden, gij weet hoe innig ik
met u meeleefde, en door de jaren heen, langs
het gebed en de werkzaamheid alles trachtte te
overbruggen ; vergeet mij nu niet, zo blijven
wij in Kristelijke liefde het best met elkander
verenigd.

En gij, Germaine, onze trouwe huishoudster,
dank ik voor de zesenveertig jarenlange trou-
we dienst in lief en leed. Vertrouw U op de
goddelijke voorzienigheid, dan zult gij nog zo
rustig en moedig zijn.

Gij ten minste, die mijn vrienden zijt, ver-
geet mij niet in Uw gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

De families VANDERLINDEN-BAERT,
bedanken U oprecht voor uw gebeden
tot zielerust van de dierbare overlede-
ne en voor uw_blijken van kristelijke
deelneming die U hebt betuigd.

van der Stichelen - koster — Elst




