« Komt allen tot Mij die uitgeput zijt.
Ik zal u rust en verlichting schenken ».
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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria-Magdalena

VAN DER LINDEN

weduwe van de Heer Georges WATTE,
geboren te St.-Maria-Lierde op 1 maart
1901 en godvruchtig overleden in de kli-
niek Dr. Goffaerts te Zottegem
op 1 juni 1980, nadat zij de Pauselijke
Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

« Mijn dagen vervliegen als rook, een vuur
verteert mij van binnen ». (Uit ps. 102)
Deze woorden van de psalmist kon deze
vrouw tijdens haar lijden naspreken, terwijl
haar derbaren onmachtig moesten toezien op
de ellende en de pijn die het deel gewor-
den waren van hun moeder en verwante.
Doch gelovig als ze was heeft deze overle-
dene steeds met betrouwen het woord van
de Heer voor ogen gehouden : « lk zal u
rust en verlichting schenken ».

Immers : «wij weten het : als de tent die
onze aardse woning is, wordt neergehaald,
heeft God voor ons een gebouw gereed in
de hemel, een onvergankelijk, niet door men-
senhanden vervaardigd huis ». (2 Kor. 5,1).

Beminde dochter, schoonzoon en schoon-
dochter, in alle eenvoud heb ik mijn leven
doorgebracht, mijn dagen aanvaardend uit de
handen van de Heer zoals Hij ze voor mij
beschikt had. Ik dank u om de menselijke
genegenheid en de kinderlijke toewijding die
ik van u moch ondervinden. BIlijft moeder
steeds met een gebed indachtig.

Dierbare kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, in mijn oude dag waart gij mijn trots
en mijn vreugde. Nu ik er niet meer ben,
wilt toch mijn gedachtenis onder u levendig
houden door samen met al onze familiele-
den mij bij de Heer aan te bevelen: « Heer
onze God, wij vertrouwen U onze moeder en
grootmoeder toe. Nu haar leven onder ons
is afgebroken, vragen wij U : breng Gij het
tot voltooiing, dank zij Jezus, Uw Zoon en
onze Heer ».

De families VAN DER LINDEN, WATTE,
DE VOS, BAUWENS,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




