Geloofd zij Jezus Christus.

.I.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mejuffrouw

Marie-Emilie VAN DER LINDEN

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw
Johannes en Emma
VAN DZIR LINDEN-DE VLEESCHAUWER,

geboren te St.Maria-Oudenhove op 31 januari
1901 en er godvruchtig overleden
gesterkt door de H. Kommunie en het H.
Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen
op 17 okiober 1975,
in het stervensuur.
Bestuurslid van de Derde Orde van de H.
Franciscus en lid van de K.V.L.V.-Vrouwen-
gilde.

« God, onze Vader,

wij gedenken Jezus Christus, uw Zoon,
die gehoorzaam geworden tot de dood,
als een graankorrel in de aarde is gestor-
ven en zo weor ons de poort van het leven
heeft geopend.

Wij bidden U voor onze dierbare Emilie :
verleen haar toegang tot het eeuwig geluk,
tot de plaats waar geen droefheid is,

geen lijden en geen verdriet.

Schenk haar de vreugde te leven in uw
nabijheid
in de eeuwen der eeuwen ».

Dit gebed mogen wij in alle oprechtheid
bidden voor Emilie die haar levenstaak in
dienst van God en van haar familie en pa-
rochiegemeenschap heeft volbracht.

Mijn dierbaren, ik dank U om de warme
genegenheid die ik van U, mijn huisgenoten :
zusters en broer, mocht ondervinden en de
vele uren van geluk die mijn familieleden en
kennissen mij hebben gegeven.

In kristen eenvoud heb ik altijd getracht
in alles mijn best te doen en in mijn ziekte
heb ik mijn leven gelegd in de handen van
de Heer.

Zegen Heer, mijn zusters, broer en allen
die mij zo gelukkig hebben gemaakt en goed
hebben gedaan.

H. Franciscus van Assise, wzes mijn voor-
spreker bij de Heer.

De families VAN DER LINDEN en
DE VLEESCHAUWER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van

kristelijke deel en u.

Druk. J. De Clercq, Sint-Marla-Oudenhove




