Barmhartige Jezus geef haar de seuwige rust. Amen
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marina-Isalia VAN DER LINDEN

echtgenote van Mijnheer
KAMIEL PEDE

geboren te Rozebeke, de 9 Maart 1891 en aldaar
godvruchtig overleden, de 31 December 1953,
gesterkt door de HH. Sacramenten en
de Pauselijke Zegen.
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Lid van alle g

danken innig om uw gebeden en blii’ten

van deelneming.

In wel en wee, in lief en leed, bleef zij onwankelbaar
aan God getrouw. Zij was een werkzame vrouw, jegens
iedereen openhartig, gedienstig en minzaam: daarom
werd zij door hare medemensen geacht.

Toen de ziekte haar leven ondermijnde, kloeg zij
niet en schrikte niet voor de dood. Met betrouwen
mocht zij achteruit zien op haar leven. Zij had getrouw
haar moederplicht gekweten en vol hoop, stierf zij in
de armen van de Heer.

Vaartwel, beminde echtgenoot en kinderen, bidt
voor mij en tot wederziens in de Hemel.

De Familién PEDE-VAN DER LINDEN

Hebt dank, beste Paula en huisgenoten, voor uw
verkleefde zorgen,

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Drukk. Melckebeke, Hoogstraat, Zottegem ;
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