Dankbaar aandenken aan

René Vander Linden

echtgenoot van Clara Manssens

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op
26 februari 1904 en in alle rust gestorven
te Horebeke op 11 november 1996.

De familie dankt U voor
Uw deelneming en gebed.

Namis in de parochiekerk te St.-Kornelis-Horebeke
op zondag 1 december 1996 om 9.00 uur.

Het doet pijn je te moeten laten gaan

maar de rust die je nu krijgt heb je verdiend
geen last was je te zwaar

geen weg te lang

Met de zorg voor je gezin heb je ons getoond

wat echte inzet verdiend

Dank voor de aandacht die je ons schonk

We zijn blij

dat je fier wou zijn

op je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Je wist dat je iemand zou achteriaten
met wie je alles hebt gedeeld

Je hebt ons met aandrang gevraagd
haar te willen helpen, steunen

Wees gerust

We zullen alles doen

om haar pijn te verzachten

Je zult blijven leven

in de Heer

en onder ons

De gedachte aan jou

is veel sterker dan de dood

In ons gebed zullen we je blijven ontmoeten

Rouwleiding Devos. Ronse.

Ja—



