“Ik heb lang en gelukkig geleefd,
heb me met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen;
en van alle goede dingen voldaan,
zachtjes naar God toegegaan.’

(Stijn Streuvels)
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Dankbaar aandenken aan

de heer
Robert
VAN DER LINDEN

weduwnaar van mevrouw
Madeleine KESTELIJN
en levensgezel van mevrouw
Mariette VAN CAUWENBERGHE

Geboren te Opbrakel op 8 oktober 1920
en godvruchtig onverwachts thuis
overleden op 28 april 2000, gesterkt
door de gebeden van de kerk.

Lid van K. B. G. Brakel

Vader is heengegaan, rustig en in vrede.

Zo hebben we hem gekend; groot in zijn eenvoud.
Als mens heeft hij getracht

zijn levensopdracht tot voltooiing te brengen.

In goede en kwade dagen

beleefde hij de goedheid en de dienstbaarheid
naar zijn medemensen toe;

in gezin en familiekring,

in het werk en de dagelijkse zorg,

in contact met vrienden en kennissen.

Uit zijn geloof putte hij de kracht om dag na dag
zijn taak als echtgenoot en vader te behartigen.
Om zo’n schat van een vader

willen wij dankbaar blijven.

God, wij danken U

voor dit schoon en eenvoudig leven.

Breng Gij het nu tot voltooiing

in uw eeuwige liefde.

Geef ons hier op aarde de kracht

om samen de weg naar U blijvend te bewandelen.
Door Christus, onze Heer.

De familie dankt om uw meeleven en uw gebed.

De namis heeft plaats op vr'ijdag 26 mei 2000 om
18.30 uur in de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.
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