Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen!
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor VAN DER LINDEN

weduwnaar van Mevrouw

Sidonie DE CUBBER

geboren te Zegelsem, op 14 oktober 1870, en er
godvruchtig overleden op 11 juni 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,
en de Pauselijke Zegen.

. Een godvrucht::ig en werkzaam leven is het waar-
digste dat men God in het stervensuur kan aanbieden.

De gedachtenis van deze rechtschapen man zal in
zegening blijven, want hij heeft met moed al zijn plich-
ten van godsdienst en naastenliefde, van echtgenoot en
vader vervuld.

_ De Heer schonk hem een heerlijke oude dag, gedu-
rig aan omringd van zijn kinderen en kleinkinderen.
Inrust en voldoening heeft hij zijn laatste jaren gesle-
ten en de vruchten mogen plukken van een naarstig en
zorgvuldig leven. Gezegend zij Gods Wil waarbij vader
ons zolang bewaard bleef; gezegend zij Gods Wil
waarbij hij ons ontnomen werd !

Reeds meermalen had hij de laatste H.H. Sacramen-
ten ontvangen maar telkens overwon zijn kloek gestel
de dreigende ziekte; nu voelde en zag hij de dood aan-
komen. Hij had geen vrees, doch maakte zich gereed
voor zijn ontmoeting, om dan met vertrouwen voor
zijn C&o|ddeliike Rechter te verschijnen. Welk een grote
genade!

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie ik
dank U voor uw grote genegenheid en voor al uw goe-
de zorgen, Blijft moedig en sterk in uw geloof. onze
scheiding zal van korte duur zijn. Bidt intussen veel
voor mij, gij vooral mijn godgewijde dochters; gedenkt
mij in uwe dagelijkse H.Mis en Communie.

H.Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U!

De 4 akten.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem
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zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte

van wijlen Victor VAN DER LINDEN-DE CUBBER;
De famiiien VAN DER LINDEN,DE CUBBER en HENDRICKS,

De kinderen en kleinkinderen




