Ontnam de dood mij uit uw midden,
Vergeet mij niet als ge zult bidden!
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BID VOOR DE ZIEL

van Jongeheer

Victor Francois Van der Linden
Zoon van
Jules en Margriet Wayenbergh

DANKEN U.

geboren te Overboelare de 23april 1937 en er tragisch
overleden de 13 februari 1956, gezalfd met de H. olie.

Onverbiddelijk heeft de dood dit Jong leven weg-
gerukt; een leven dat zoals elk mens het rechtmatig
mag verlangen, droomde van toekomst en geluk,
Met één slag werd dit alles verbrijzeld. Beminde
moeder, bij het overlijden van uw kind zullen wij
het niet wagen U te troosten en omdat alle mense-
lilke woorden te kort schieten om de wonde te ver-
zachten die uw hart doet bloeden. Doch aanvaard,
moeder, in deze pijnlijke gebeurtenis de gedachte
van God en keer u tot Hem, klaag en ween bij Hem; l

Drukk. M. De Vos, Koster, Overboelare

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hun betoond bij het overlijden van hun teer-
cliefde afgestorvene
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Hij kan en zal u troosten en bizonderlijk bid voor
uw kind.

Victor waseen Joviale Jongen, gedienstig en werk-
zaam, hoedanigheden waardoor hij zich talrijke
vrienden had verworven.

Dierbare moeder, de laatste gedachte van uw zoon
zal er een voor u geweest zijn want uw kind was u
verkleefd en in die gedachte heeft hij u vaarwel ge-
zegd. BIijf gij hem nu gedenken in uwe gebeden.

Beminde broeders, zusters, familie, vrienden en
gij vooral mijn verloofde met wie ik mijn toekom-
stig geluk wilde opbouwen mijn schielijk overlijden
zal u zeker bedroeven maar moge dit ons leren hoe
broos het leven is. Als laatste verzoek vraag ik u
allen mij te willen gedenken in uwe gebeden.

De familén VAN DER LINDEN-WAYENBERGH,

Mijn Jezus barmhartigheid.
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